TROOST, TROOST MIJN VOLK, ZEGT UW GOD
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VERTELLER:

Troost, troost mijn volk, zegt uw God.

Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe

dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,

dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren,

effent in de wildernis een baan voor onze God.

Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,

en het oneffene worde tot een viakte en de rotsbodem tot een vallei.

En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamer
want de mond des Heren heeft het gesproken.

Kopiéren verboden
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